
Nachtgezicht 

buiten is het donker
onredelijke uren tikken weg
stadslampen verblinden een jongen
op reis met zijn verhalen 
zijn hart als zoekende zaklantaarn 
in een labyrint van vurige vlindertongen
eenzaam in het verdwalen 

trams schieten langs grachtenpanden 
neonlichten schitteren op de Zeedijk
de jongen leeft zijn droom
als het Bimhuis in het IJ weerspiegelt
de stad leeft
Ramses zingt in zwervende zinnen
de jongen lacht
als ‘t achterlicht van een klein Frans fietsje
verdwijnt in de nacht
de kleur van zijn hart geeft 
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Dit gedicht wordt u aangeboden 
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