
 Ronde 8   Beginzinnen 

Hieronder staan beginzinnen van kinderboeken. Schrijf op het 

antwoordformulier de titel van het boek dat bij de beginzinnen hoort op. 

 

1. Ik begin weer te shaken. Wat de trigger is weet ik niet precies.  

 

2. Pap? Ja? Zijn we er al? Nee. En nu? Nee. En nu? In hemelsnaam, gromt papa. 

Hou daar eens mee op?   

 

3. IJsbrand had een vader te veel, zo werd er gezegd in het dorp.  

 

4. Ken je de klaproos? Het is een prachtige bloem met rode blaadjes die als 

crêpepapier aanvoelen. Maar als je de bloem plukt, verwelkt hij snel.  

 

5. Blij. Zo voelde ik me op school. Dat kwam door Vik, die naast me zat. Hij gaf 

me de helft van zijn chocomel en worstenbroodje, want ik was mijn eten en 

drinken vergeten.  

 

6. De wereldberoemde klokkentoren stak hoog en donker boven de statige 

gebouwen van de stad uit. 

 

7. Er staat een tovenaar bij opa op zolder. 

 

8. Het was nooit stil op het kleine koraaleiland, want ook 's nachts beukten de 

golven op de rode riffen en blies de oceaanwind ruiselliedjes door de hoge 

kokospalmen. 

9. Gran wilde niet naar Carrousel verhuizen. 

10. Dit is een slecht plan.’ Ik hoorde een diepe zucht naast me. ‘Charlie, het was 
jouw plan.’ ‘Ja, maar dat was voordat ik wist dat we echt gingen inbreken! ‘Dit 
is toch hoe detectivewerk hoort te zijn?’ fluisterde Salomé. ‘Puzzels, 
achtervolgingen in snelle auto’s, midden in de nacht inbreken?’ 


